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Groet aan het begin van de vastentijd 2012. 
Terugtrekken om vooruit te komen. 
De vastentijd staat dit jaar in het teken van een voortdurende onzekerheid. De 
onzekerheid over de toekomst van het verenigde Europa houdt de politiek bezig, 
evenals de daarmee samenhangende onzekerheid over de financiële 
consequenties van hoge nationale schuldenlasten. Welke kant dat opgaat is voor 
velen onduidelijk, maar twee opties lijken zich af te tekenen. De partijen die zich 
van Europa afwenden en zich concentreren op nationale zekerheid winnen aan 
populariteit. Andere partijen proberen de Europese samenwerking, ondanks het 
gebrek aan democratische controle, toch positief te waarderen, maar lijken 
daardoor aanhang te verliezen. Hoe stelt de kerk zich op in deze voortdurende 
onzekerheid? Trekt ook zij zich liever terug achter de dijken van een relatieve 
confessionele zekerheid of is er een andere mogelijkheid? 
 
Het valt niet te ontkennen, dat de vastentijd een 
zekere terughoudendheid met zich meebrengt. 
Jezus zegt immers: “Maar jij, wanneer je bidt, ga 
in je binnenkamer, sluit de deur en bidt tot je 
Vader die in het verborgene is”  
(Mat. 6; 6). Jezus biedt zijn leerlingen hiermee 
een alternatief voor de al te opzichtige 
gebedspraktijk van diegenen die graag op de 
straathoeken bidden “om door mensen gezien te 
worden”. Soortgelijke aanbevelingen doet Jezus 
met betrekking tot het vasten en het geven van 
aalmoezen. Toch is het niet juist om in Jezus 
woorden alleen een terugtrekkende beweging te 
horen. Het gaat om de concentratie op het 
koninkrijk der hemelen, de werkelijkheid van Gods 
genade, die menselijke voorstellingen en beweegredenen te boven gaat. 
“Vergadert je schatten in de hemel, waar mot en roest ze niet verteren en waar 
dieven niet inbreken en stelen”. Wie Jezus volgt – en dat proberen wij als 
christenen te doen gedurende de veertig dagen op weg naar het paasfeest – kijkt 
verder dan de wereld waarin een mens zichzelf moet waarmaken en daardoor al 
te vaak in onzekerheid leeft en vaak ten koste van een ander. Leerlingen van 
Jezus worden niet beheerst door de onzekerheid over het menselijk kunnen, 
maar over de zekerheid van Gods genade. Jezus gaat ons voor op die weg van 
het koninkrijk, waarin een onvoorwaardelijke en onbegrensde liefde heerst, die 
zich uit in dienstbaarheid aan de naaste. 
 
Christenen hebben de opdracht om Jezus te volgen. De terughoudendheid die de 
vastentijd kenmerkt is alleen voor wie niet verder kijkt een terugtrekkende 
beweging. Je gaat je binnenkamer in om te bidden, om vervolgens gesterkt naar 
buiten te treden om je naaste te dienen.  
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Als Gods liefde voor de mens onbegrensd is en zoals we met Pasen vieren in 
Jezus opstanding de dood overwint, dan kunnen wij ons niet ontrekken aan de 
actuele problemen van onze wereld. “Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede 
ontmoeten”, zingen we Huub Oosterhuis na in gezang 831. In de vreugde van 
Pasen worden alle grenzen die mensen en volkeren van elkaar scheiden, 
overwonnen. De kerken hebben de opdracht om aan die vreugde gestalte te 
geven. In hun oecumenische samenwerking kunnen ze misschien een model 
bieden voor grensoverschrijdende verbondenheid van nationale staten. Ons 
vasten is wellicht een terugtrekkende beweging, maar alleen om daardoor des te 
beter vooruit te komen en gestalte te geven aan onze roeping als volgeling van 
Jezus. We wensen u een gezegende vastentijd. 

Joris Vercammen, aartsbisschop van Utrecht 
Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem. 

 
 

Pastoraal geschreven 
Op weg naar Pasen. 
Als je zelf geen woorden hebt voor wat je meemaakt aan vreugde en verdriet, wat 
is het dan goed om jezelf te kunnen terugvinden in doorleefde woorden.  
In de psalmen staan dat soort woorden.  
Je mag je erdoor laten meeslepen als je vreugde beleeft of integendeel veel 
tegenslag hebt. 
Je kunt erdoor gedragen worden als je 
krachten het begeven. 
Je kunt God, de Eeuwige, erin terugvinden 
wanneer je zijn spoor bijster bent geraakt. 
Je kunt erdoor geholpen worden om het 
Pasen te vieren als inspirerend feest van 
echte bevrijding. 
 
In ons wekelijks avondgebed op 
donderdagavond zullen we telkens 
luisteren naar de psalmen die Jezus gezongen heeft aan de vooravond van zijn 
gevangenneming en dood. Op die avond heeft Jezus als gelovige jood met zijn 
leerlingen het Paasmaal gevierd en de lofzang gezongen. Dat vertellen de 
evangelisten Matteüs en Marcus. Die psalmen worden wel de Hallelpsalmen 
genoemd, psalmen waarin het Halleluja meeklinkt.  
 
Hoe kun je nu zingen als de dood je voor ogen staat? Wie zingt er nu een lofzang 
terwijl hij weet dat hem onheil te wachten staat?  
Het Paasfeest is bedoeld om mensen moed te geven voor de toekomst en een 
mens kan zich gedragen voelen door de lofzang die bij Pasen hoort, zodat je de 
kracht vindt om verder te gaan, ook als de nacht zal komen. 
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We leven toe naar Pasen en als er één woord is waarin het geheim van Pasen 
ligt dan is dat Gods trouw: in de trouw van de Eeuwige, die er toen was en er 
vandaag is en er morgen zal zijn. 
Dat die trouw ons allen mag dragen in alle licht en in alle donker van ons leven. 

Pastoor Grete 
 
 

Kerkelijk leven 
Uitvaart 
Op 6 januari namen we afscheid van een parochiaan. Hij is “uitgevaren” en 
tijdens de dienst heeft zijn vrouw gelezen uit psalm 139: “God, U peilt mijn hart en 
U kent mij, mijn God, U weet waar ik ga of sta.” Het evangelie van de storm op 
het meer was gekozen omdat Jaap zijn leven lang verbonden is geweest met 
boten en schepen en havens. Over ons leven kunnen we ook spreken in woorden 
van levensbootje of levensschip. Ons bootje is kwetsbaar. Dat we bang zijn, is 
bijna onvermijdelijk. Maar de ervaring en het geloof dat we niet alleen gaan, kan 
ons sterk maken. We kunnen elkaar steunen. Maar bovenal is God er en we 
mogen vertrouwen dat wij met God veilig zijn en eens de overkant bereiken, dat 
de wind eens zal gaan liggen. Iemand zei eens: “dan zal ons schip achter de 
horizon verdwijnen. We weten niet hoe, we weten niet waar. Voor de 
achterblijvers onzichtbaar.”  
Zo mogen we ook vertrouwen dat het levensschip van Jaap voorbij onze horizon 
zal aankomen in rust. Bij de grote 
havenmeester, zoals zijn aardse vader 
was en zijn hemelse Vader is. “Vrede en 
eeuwige rust, geve hem de Here God; en 
’t licht dat altijd duurt moge over hem 
lichten.” 
Bidden we om kracht voor zijn vrouw, voor 
kinderen en kleinkinderen en allen die 
hem missen. 
 
Ziekenzalving 
Op 6 januari heeft een parochiaan thuis de 
ziekenzalving ontvangen in het bijzijn van 
zijn vrouw, zoon, dochter en kleinzoon. 
Daarbij klonk het gebed: “Moge de 
Eeuwige, onze God, door deze heilige 
zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met zijn liefde en de 
genade van zijn heilige Geest… God bevrijde u van alle angst en duisternis, van 
alles wat u terneer drukt. Hij verlichte u met zijn Aanwezigheid.” Moge het zo zijn 
voor Paul en voor allen die met hem verbonden zijn. 
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Gebed 
Uw gebed wordt gevraagd voor kwetsbare ouderen en kwetsbare kinderen. Voor 
hen die zorg nodig hebben en die zorg dragen. Voor hen die het moeilijk hebben, 
voor allen die bij hen horen. En voor de zieken,  
 
De derde zondag in de veertigdagentijd heet zondag “Oculi”, “ogen”. Die naam 
komt uit psalm 25. 
In ons gezangboek nr. 221 klinkt die psalm zo: 
 
 

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
1. Omdat Gij zijt zoals Gij zijt: 

Zie naar mij om en wees mij genadig 
want op U wacht ik een leven lang. 

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
2. Zijt Gij het, Heer, die komen zal, 

of moeten wij een ander verwachten? 
Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
3. Gij geeft uw woord aan deze wereld, 

Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde, 
naar U gaat mijn verlangen, Heer 

 Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
 

Zo mogen we onze ogen gericht houden op God, die onze redding is! 
Pastoor Grete 

 
 
 

Van het kerkbestuur 
Pastorale zorg naar 80% 
Met de aanstelling van Angela en de functie van Jan van Handenhoven als 
assisterend pastoor komt de parochie op een 80% formatie inzet en we hopen 
voor de komende tijd een stabielere situatie te hebben dan vorig jaar het geval 
kon zijn.  
Daartoe zijn ook duidelijke afspraken met betrekking tot de verdeling van de 
pastorale zorg bevestigd of verder uitgewerkt.  
Voor het persoonlijk pastoraat (begeleiding, huisbezoek e.d.) is de verdeling als 
volgt: 
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Angela Berben (20% formatie): 
Jongeren, (jong)volwassenen tot ca. 40 jaar en jonge gezinnen. 
Jan van Handenhoven (20% formatie): 
Senioren vanaf ca. 70 jaar en zieken; dit in overleg met leden van de 
bezoekersgroep. 
Pastoor Grete (40% formatie): 
Al het overige en de eindverantwoordelijkheid voor de parochie. 
 
Bij ziekte en zorg, maar ook bij vreugde of vanwege andere dingen en voor 
geestelijke begeleiding kunt u altijd een beroep op hen doen. Telefoonnummers 
en e-mailadressen vindt u voorin elk parochieblad. 
In overleg kan er afgeweken worden van bovenstaande verdeling.  
Daarnaast en in het verlengde van bovenstaande hebben Angela en Jan beiden 
taken in de liturgie en draagt Angela verantwoording voor de catechese en Jan 
voor de bezoekersgroep en nemen beiden deel aan een huiskring.  
Uiteraard kunnen er incidenteel ook nog taken worden verdeeld. 
Mocht u hierover vragen en/of opmerkingen hebben, dan hoort het kerkbestuur 
deze graag van u. 
 
Aanstelling Angela Berben 
Per 1 januari 2012 is de aanstelling van Angela tot pastoraal werker van onze 
parochie opnieuw verlengd. We zijn daar erg blij mee en wensen haar veel zegen 
in haar werk en in haar studie. Angela probeert nog vóór de zomer dit jaar af te 
studeren aan het Oud-Katholiek Seminarie. Een knappe prestatie naast haar 
gezin en haar werk.  

Pastoor Grete 
 
Geen vrijwilligersavond, maar een ander “dank je wel!”  
De afgelopen jaren werden onze vrijwilligers 
tijdens een muzikale, informatieve en 
gezellige avond als dank voor hun inzet op 
velerlei terreinen in het zonnetje gezet. Het is 
het plan van het kerkbestuur hier dit jaar op 
een andere manier invulling aan te geven. 
Een reden om dit een keer op een andere 
manier te doen is ook, dat verschillende 
vrijwilligers enkele jaren achter elkaar niet 
aanwezig konden zijn bij deze avonden.  
Dus dit jaar geen vrijwilligersavond, maar een attentie, die naar wij hopen bij u 
allen in de smaak zal vallen. Het is de bedoeling deze met Pasen aan een ieder 
uit te reiken.  
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Open Kerk 
Sinds 2009 is onze kerk elke zaterdag het hele jaar rond een aantal uren open 
voor belangstellenden. Dit kan dankzij veel gastheren en gastvrouwen, die eens 
per circa 3 maanden hun tijd hiervoor vrij maken.  
In 2010 was het gemiddeld aantal bezoekers per zaterdag bijna 34; in 2011 ruim 
44 personen! De in de zomer van 2011 gehouden Mariatentoonstelling zal hier 
ongetwijfeld aan bij hebben gedragen.  
Maar dit aantal geeft ons alle vertrouwen hiermee door te gaan en dat kan dankzij 
velen!  
 
Kerkbestuur 
Nogmaals en ten overvloede: als u deze Joris op ’t Zand leest, rest de secretaris 
van het kerkbestuur nog 4 maanden, voordat haar periode (3x4 jaar) als 
kerkmeester erop zit.  
Onze pastoor is nog in gesprek met mogelijke kandidaten. Echter niet alleen de 
secretaris van het kerkbestuur is aftredend, er is ook nog steeds een vacature. In 
onze levendige en actieve parochie is een kerkbestuur met meer leden echt geen 
overbodige luxe, maar gewoon erg noodzakelijk!  

Betty Roobol-Groen.  
 
Van de gebouwen. 
Warmer in de kerk. Begin 2011 werden de ventilatoren aan het plafond van de 
kerk aangebracht. Het besluit om tot plaatsing over te gaan werd genomen op 
advies van deskundigen en op basis van ervaringen in andere kerken. Enige zorg 
bleef: het maakt de kerk niet mooier en de aanleg kost 
nog geld ook. Tot onze opluchting blijkt de theorie in de 
praktijk te werken. De warmte wordt keurig naar 
beneden gewapperd. Op zondagen na een week van 
vorst blijkt de temperatuur in de kerk niet onder de 14 / 
16 C te zakken.  
Een resultaat waar we blij mee kunnen zijn. Want veel 
warmte gaat verloren c.q. kou komt binnen door de 
éénsteens buitenmuren. Een toestand waar - ook door 
de monumentenstatus van het gebouw – weinig aan te 
verbeteren valt. Samen met de vloerverwarming – alleen 
onder de banken - en de zitbankverwarming onder het 
voorste linkerblok banken, houden we het nu redelijk aangenaam van 
temperatuur in de kerk.  
Daarbij verbruikten we ca. 2.000 m3 minder gas dan in de 10 voorgaande jaren, 
jaargemiddelde: 8.000 m3. Voor het eerst sinds jaren ontvangen we van de 
gasleverancier bijna € 800 (2 maandelijkse termijnen) retour. 
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Van de Financiën. 
Kerkbalans: wat is de kerk mij waard? 
Aan alle bekende personen en adressen binnen onze parochie werd de 
informatie kerkbalans 2012 overhandigd of toegezonden.  
In de folder wordt ingegaan op de waarden van onze parochie; geloof, 
vertrouwen, gemoedsrust, vriendschap, verbondenheid en troost. 
hoopt dat u aan deze waarden wilt bijdragen. 
Wilt u meer weten over kerkbalans, over besteding en verantwoording, over de 
mogelijkheid tot incasso of heeft u vragen over de notariële akte? Neemt u dan 
contact op met de penningmeester! 
De penningmeester ontving al toezeggingen en overmakingen voor kerkbalans 
2012. Heel hartelijk dank daarvoor, mede omdat o.a. de verzekeringen al in 
januari voor het hele jaar vooruitbetaald moeten worden. 
Het voorlopige saldo kerkbalans 2011 bedraagt € 44.409,56. Mogen wij dit jaar 
ook weer op u rekenen? 
 
Giften en gaven, Kerkbalans, Vastenoffer 2011: dank u wel. 
Voor de collectes – geïnitieerd door de bisschoppen - werd ontvangen
afgedragen:  
Oecumenisch werk  €  93,60 Jongerenwerk 
Opleidingen  €  142,55 Missie St. Paulus 
Kerkopbouw €  182,40 Publiciteit  
Honoraria  €  108,29 Zusterkerken in Europa 
Unie van Utrecht  €  114,91 Diaconaal hulpwerk 
Ontwikkelingssamenwerking € 181,10 
Vastenoffer 2011 – t.b.v. het Straatpastoraat   
 
Bijdragen aan parochiële doelen: 
Bloemen op het altaar / bloemengroet  €  
Parochieblad Joris op ‘t Zand  €  
Liturgieboekjes  €  
Kinder- en jeugdwerk € 
Eredienst € 
Parochie pastoraat € 
Na de dienst € 
Senioren (uitstap/adventsmaaltijd/-vieringen) € 
 
Specifieke collectes, bij gelegenheden: 
Jeugdhuizen Timon  €  
Missie JJK / Filippijnse studenten  €  
Kinderproject (tehuis in Ethiopië) €  
Stichting Kika (Kinderen Kanker vrij) €  
Giro 555  €  
Kerkennacht  €  
Zeevarenden €  
Defence for Children €  
Nachtopvang daklozen Amersfoort   €  
Speculaasactie Hospice  €  

 
Heel hartelijk dank aan allen die bijdroegen! 

Mieke van ’t Erve

Aan alle bekende personen en adressen binnen onze parochie werd de 

In de folder wordt ingegaan op de waarden van onze parochie; geloof, 
troost. Het kerkbestuur 

over besteding en verantwoording, over de 
de notariële akte? Neemt u dan 

penningmeester ontving al toezeggingen en overmakingen voor kerkbalans 
de verzekeringen al in 

€ 44.409,56. Mogen wij dit jaar 

werd ontvangen en 

€ 261,10 
€ 85,45 
€ 74,15 

 € 153,17 
€ 133,11 

€ 893,50 

468,27 
547,44 
172,02 
484,39 
424,91 

1.465,00 
124,60 
406,19 

120,00 
168,13 
477,66 
39,65 

153,77 
125,00 
96,20 

185,00 
374,43 
58,00 

Mieke van ’t Erve-Verheij 
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“In het huis van de pottenbakker”: een absolute aanrader! 
Gedachten en gebeden voor de 40 dagentijd en de 
Paasweek, aan de hand van Jeremia, zijn verwoord 
en met foto’s en illustraties omlijst te vinden in het 
nieuwe boekje voor deze vastentijd.  
Het kerkbestuur beveelt dit mooie boekje van harte 
bij u aan! Misschien ook een idee om dit kleinood aan 
vrienden, familie en buren cadeau te doen?  
Voor de kostprijs van € 3,50 hoeft u het niet te laten. 

U vindt de boekjes achter in de kerk.  
Betty Roobol-Groen.  

 
 
 

Bij de kerkdiensten 
Allereerst wil ik terugkijken op de afgelopen periode van Advent en Kerst en 
Nieuwjaar. We hebben met jong en oud prachtige vieringen en momenten mogen 
beleven. Velen hebben daar hun steentje aan bijgedragen. Voor alle inzet: heel 
veel dank! 
 
Met Aswoensdag gaan we de 40-dagentijd voor Pasen in. Al jaren doen we dat 
samen met onze rooms-katholieke buren; ook dit jaar weer en wel in ons eigen 
kerkgebouw.  
 
Voor de zondagse vieringen in de 40-dagentijd komen er weer wat meer 
uitgebreide liturgiewijzers, waarin een verbindende lijn wordt gezocht in liederen 
en gebeden.  
 
Op de woensdagavond vóór Palmzondag komt onze bisschop Joris een inleiding 
houden over de vieringen in de Goede Week, waarbij zoals gebruikelijk 
gelegenheid is tot gesprek. 
 
Op paaszaterdag zullen jongeren onder leiding van Angela Berben ’s middags 
weer een eigen programma hebben en zich voorbereiden op de Paaswake, waar 
zij actief deel aan zullen nemen. 
 
Op Paasmorgen hopen we ook een doop te kunnen vieren. Voorbereidende 
gesprekken zijn gaande. 

Pastoor Grete 
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Goedkeuring financiële verantwoording 2010 & begroting 2012. 
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Kinderkerk 
Veertigdagentijd 
Uiteraard gaan we in de kinderkerk ons in de komende tijd voorbereiden op 
Pasen. Bij de verhalen worden de evangelielezingen gevolgd.  
Ons thema is “veranderen”. 
Door het kennen en volgen van Jezus kan er veel veranderen. Over veranderen 
gaan we nadenken aan de hand van filmpjes die door “Kind en Zondag
gemaakt. Tegelijkertijd willen we helpen door iets te veranderen. Dat willen we 
doen door geld op te halen voor het vastenproject. Elke week zullen er dingen 
worden gemaakt. Op Pasen is er na afloop van de dienst een “Paasmarkt”, waar 
de gemaakte producten te koop zijn. We hopen dat er veel geknutseld wordt door 
de kinderen en dat er veel verkocht wordt. 
Met Palmpasen is er zoals elk jaar de processie met de versierde 
palmpasenstokken. Het is de bedoeling dat de kinderen van huis een versierde 
palmpasenstok meebrengen. In de kerk krijgen ze een broodhaantje op de stok 
en een palmpaastakje. 
 
Afscheid van Marjon Strijk als kinderkerkleiding 
Op 25 november hebben we afscheid genomen 
van Marjon Strijk als lid van de 
kinderkerkleiding. Om dit te “vieren” is de 
kinderkerkleiding op de Veluwe een hapje gaan 
eten in Amerikaanse sfeer. Al snel na aankomst 
lag de grond rondom onze tafel bezaaid met 
pindadoppen, een locale gewoonte. Na het 
genieten van het hoofdgerecht, waarbij de lady-
steak erg populair bleek, ook bij één van de 
mannen in het gezelschap, kwam het hoogtepunt van avond. Tot Marjon’s 
verrassing werd haar afscheid door het hele restaurant afgekondigd, en volgde 
plots een optocht met verkleed personeel, muziek en een vuurspuitend dessert. 
Dat was het spetterende eind van een geslaagde avond. 

 
 

Eerste communie 
Dit jaar zullen Pieter, Kilian, Keelin, Jasper en Justin voor het eerst mogen deel
nemen aan  de communie. Op drie zaterdagen worden zij voorbereid op dit mooie 
feest. Ze gaan ontdekken wat het betekent om ter communie te gaan, hoe een 
kerkdienst eigenlijk in elkaar steekt en wat kerk-zijn is. Op een creatieve manier 
gaan we aan de slag met vragen en opdrachten. Op 31 maart, 14 april en 12 mei 
komen de kinderen bij elkaar om zich voor te bereiden op dit feest. De eerste 
heilige communie zelf vindt plaats op 13 mei. Iedereen is van harte uitgenodigd 
om dit feest mee te vieren.  

Uiteraard gaan we in de kinderkerk ons in de komende tijd voorbereiden op 
 

Door het kennen en volgen van Jezus kan er veel veranderen. Over veranderen 
Kind en Zondag” zijn 

gemaakt. Tegelijkertijd willen we helpen door iets te veranderen. Dat willen we 
voor het vastenproject. Elke week zullen er dingen 

worden gemaakt. Op Pasen is er na afloop van de dienst een “Paasmarkt”, waar 
de gemaakte producten te koop zijn. We hopen dat er veel geknutseld wordt door 

oals elk jaar de processie met de versierde 
palmpasenstokken. Het is de bedoeling dat de kinderen van huis een versierde 
palmpasenstok meebrengen. In de kerk krijgen ze een broodhaantje op de stok 

mannen in het gezelschap, kwam het hoogtepunt van avond. Tot Marjon’s 
heid door het hele restaurant afgekondigd, en volgde 

plots een optocht met verkleed personeel, muziek en een vuurspuitend dessert. 

Leiding kinderkerk 

elin, Jasper en Justin voor het eerst mogen deel-
nemen aan  de communie. Op drie zaterdagen worden zij voorbereid op dit mooie 
feest. Ze gaan ontdekken wat het betekent om ter communie te gaan, hoe een 

is. Op een creatieve manier 
Op 31 maart, 14 april en 12 mei 

komen de kinderen bij elkaar om zich voor te bereiden op dit feest. De eerste 
plaats op 13 mei. Iedereen is van harte uitgenodigd 

Angela Berben 
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Paaswake met jongeren 
Het begint onderhand een traditie te worden om met Pasen jongeren uit te 
nodigen in onze kerk. Ook dit jaar gaan de jongeren weer op een bijzondere 
manier Pasen vieren. Ze doen dat met film kijken, stilstaan bij de betekenis van 
licht en donker, samen eten en meedoen in de paaswake, waarbij ze allerlei 
taken krijgen. Deze activiteit is voor alle jongeren die interesse hebben, ook 
jongeren van andere kerken worden hiervoor uitgenodigd. Deze activiteit is op 7 
april en begint om half 4 in de Johanneskerk, de paaswake zelf is in onze Oud-
Katholieke Kerk. 

Angela Berben 
 

Adventsbijeenkomst senioren 
Traditiegetrouw werd in de 
namiddag van woensdag 14 
december een adventsmaaltijd 
voor de senioren georganiseerd 
door de bezoekersgroep van 
onze parochie. Ruim 30 
deelnemers genoten van een 
gezellig samenzijn dat begon met 
een ontvangst met koffie, thee en 
lekkers in de kerkruimte omdat de 
hal van de Joriszaal te klein was 
om het grote aantal deelnemers 
te ontvangen. Daarbij kwamen de 
pas aangeschafte opklapbare stoelen goed van pas. Vervolgens troffen we 
elkaar in de Joriszaal, waar feestelijk gedekte tafels gereed stonden. Bij het 
openingsgebed werden de adventskaarsen aangestoken en klonk het lied 
“Kom tot ons, de wereld wacht”. Dat home-made en professionele kwaliteit 
elkaar niet uitsluiten hebben we ervaren bij wat er nadien ter tafel kwam. 
Tussen de gangen door werd een gedicht en een verhaal voorgelezen, werd 
er gezongen en een kerstattentie uitgereikt, aangeboden door de 
vrouwenvereniging Clara, maar er bleef volop tijd om met elkaar nader kennis 
te maken of bij te praten. Na een dankwoord namens het kerkbestuur aan de 
organisatoren voor hun inzet en de geslaagde opzet, sloot pastoor Jan van 
Handenhoven de bijeenkomst af met een adventszegen. Daarbij sprak hij met 
genoegen over de plezierige contacten met de ouderen die hij inmiddels 
mocht hebben sinds zijn aantreden als assisterend pastoor in onze parochie. 

Senior Glazemaker 
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Diaconaat. 
Kerk met Stip 
Twee  van onze nabuurkerken in Amersfoort, de Joriskerk aan de Hof en de 
Franciscus Xaveriuskerk op ‘t Zand, zijn aangewezen als Kerk met Stip. Dat 
houdt in, dat ex-gedetineerden daar op gastvrijheid kunnen rekenen en zich er 
mogelijk sneller thuis kunnen voelen dan elders. Getrainde vrijwilligers zijn op die 
kerkplekken werkzaam om hen daarbij behulpzaam te zijn. Meer informatie biedt 
de website Kerkenmetstip.nl  
 
Amnesty International 
Aan de fakkeltocht op 10 december in de binnenstad van Amersfoort werd ook 
door een representant van onze parochie deelgenomen. Die dag staat in het 
teken van de mensenrechten waarvoor Amnesty International zich al 50 jaar 
inzet. In de loop der jaren is er ook door onze parochianen regelmatig 
deelgenomen aan de schrijfactie rondom kerstmis en de jaarwisseling. De 
fakkeltocht, waaraan ook de burgemeester van Amersfoort deelnam, vroeg dit 
keer in het bijzonder aandacht voor de gevolgen van de omwenteling in de 
Arabische wereld.  
 
 

Van kruisweg naar opstanding 

Op symbolische wijze het verhaal van het lijden van Christus 
weergegeven in zeven doeken. 

 
De kruisweg van Jezus en zijn kruiswoorden 
hebben mensen altijd geïnspireerd tot het 
maken van beelden, schilderijen en tot gebed. 
Tijdens de veertigdagentijd willen we daar o.a. 
aandacht aan besteden door middel van het 
tentoonstellen van het werk van zijdeschilderes 
Nelleke Diks. Op Goede Vrijdag krijgen de 
afbeeldingen een centrale plaats in de liturgie 
en worden dan voor in de kerk opgesteld.   
Gedurende de veertigdagentijd hangen de 7 
kunstwerken aan de balustrade van het 
orgelkoor. Als stille getuigen van de weg die 
Jezus is gegaan. Als uitdagers tot bezinning en 
gebed. Een boekje met afbeeldingen en tekst 
kan ons daarbij op weg helpen.  
Ook de plaat aan de voorkant van deze Joris op 
’t Zand is één van de werken van Nelleke Diks. 

Emile Verhey 
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Wat gaan we in onze parochie doen voor het Vastenproject? 
In de zondagse kerkdiensten zal de eerste collecte bestemd zijn voor het 
Vastenproject en de ervaring van voorgaande jaren is dat er gul gegeven wordt. 
Parochianen, die niet regelmatig de kerkdiensten bezoeken, kunnen een bedrag 
overmaken op de bankrekening van de penningmeester, onder vermelding van 
“Vastenoffer”. 
Daarnaast wil de diaconale werkgroep nog op een andere manier geld inzamelen 
voor de jeugd in Mozambique en dat gebeurt door middel van een loterij. 
Vanaf de 1

e
 zondag van de Veertigdagentijd zullen leden van de werkgroep 

lootjes verkopen. De prijs van de lootjes is € 1,50; een bedrag dat voor iedereen 
mogelijk moet zijn en misschien kunnen ook de kinderen in deze Vastentijd iets 
van hun zakgeld hieraan besteden. 
Natuurlijk zijn er leuke prijsjes aan verbonden, maar dat hoort en ziet u wanneer u 
in de kerk komt. 
Wat heeft een loterij nu met een Vastenactie? Een prijs winnen in een loterij is 
altijd een kwestie van geluk hebben; niet iedereen wint een prijs. Het moet niet zo 
zijn dat de kerk, het godsdienstonderwijs, het lezen van de Bijbel een kwestie van 
‘geluk hebben’ moet zijn. Een Bijbel moet niet als een lot uit de loterij aan een 
enkele winnaar worden uitgedeeld; iedereen heeft er recht op en daarom willen 
wij met het geld van onze loterij voor alle kinderen in Mozambique het bijbel lezen 
en het godsdienstonderwijs mogelijk maken. 
Het gaat met deze Vastenactie om de jeugd die kansen verdient!! 
BRENG EEN OFFER EN KOOP VEEL LOOTJES!! 

Diaconale werkgroep 

 
 
Harde noten kraken 
Wie houdt er niet van harde noten 
kraken? Walnoten wel te verstaan van 
12 biologische & dynamische 
walnotenbomen in Hongarije met de 
hand en met zorg geoogst door Paul en 
Dia. Het was een grote oogst, te veel 
voor de ganse familie de Leeuw van 
Weenen & Hendriks.  
Dia en Paul schenken deze walnoten 
aan de parochie. Keurig in netjes 
verpakt kunt u ze in de Joriszaal vanaf 
26 februari 2012 kopen voor € 1 per 
netje ten bate van het vastenproject.  

Mieke van ’t Erve-Verheij 
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE 
PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT  

     Viering 1e Schriftlezing 2e Schriftlezing Evangelie 

WO 22 februari; 19.30 uur 

Jes. 58; 1-10   
Mat. 6; 1-6 & 
             16-21 

Aswoensdag 

Eucharistieviering 

ZO 26 februari; 10.00 uur 

Gen 9; 8-17 1 Petr. 3; 18-22 Marc. 1; 12-15 1
e
 zondag v.d. Veertigdagentijd 

Eucharistieviering 

ZO 4 maart; 10.00 uur 

1 kon. 19; 9-18 2 Petr. 1; 16-21 Marc. 9; 2-10 2
e
 zondag v.d. Veertigdagentijd 

Schriftlezing en gebed 

ZO 11 maart; 10.00 uur 

Exod. 20; 1-17 Rom. 7; 14-25 Joh. 2; 13-22 3
e
 zondag v.d. Veertigdagentijd 

Eucharistieviering 

ZO 18 maart; 10.00 uur 
Joz. 4; 19 - 5; 1 
& 10-12 

Efez. 2; 4-10 Joh. 6; 4-15 4
e
 zondag v.d. Veertigdagentijd 

Eucharistieviering 

ZO 25 maart; 10.00 uur 

Jer. 31; 31-34 Hebr. 5; 1-10 Joh. 12; 20-33 5
e
 zondag v.d. Veertigdagentijd 

Eucharistieviering 

ZO 1 april; 10.00 uur 

Jes. 50; 4-7 Filip. 2; 5-11 
Marc. 14; 1 - 
           15; 47 

Palmzondag 

Eucharistieviering 

DO 5 april; 18.45 uur Kerk open voor stilte en gebed. 

DO 5 april; 19.30 uur 

Exod. 12; 1-14 
1 Kor. 11; 23-
32 

Joh. 13; 1-15 Witte Donderdag 

Eucharistieviering 

VR 6 april; 18.45 uur Kerk open voor stilte en gebed. 

VR 6 april; 19.30 uur 

Hosea 6; 15-31 Exod. 18; 21-28 
Joh. 18; 1 -  
         19; 42 

Goede Vrijdag 

Gebedsdienst 

ZA 7 april; 21.00 uur 

Lezingen in overleg Paaswake 

Eucharistieviering 

ZO 8 april; 10.00 uur 
Jes. 25; 
6-9 

Kol. 3; 1-4 Marc. 16; 1-8 Pasen 

Eucharistieviering 
De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het B -jaar van het Oud-Katholiek lectionarium 

 
 

Koop een lotKoop een lotKoop een lotKoop een lot    en eeen eeen eeen een zakje Walnoten!! 
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Vastenmaaltijden en avondgebed 
Vastentijd in 2012 in de binnenstad van Amersfoort 
Initiatief van de kerken die verbonden zijn in het binnenstadsoverleg.  

Op de donderdagen in de vastentijd 
 

Sobere maaltijd 
Aandacht voor 6 speciale sociale projecten, veraf en dichtbij, 
met aansluitend het oecumenisch avondgebed. 

 

De donderdagen: 23 februari, 1, 8, 15, 22 en 29 maart. 
In de Oud-Katholieke Kerk H. Georgius/St. Joris op ‘t Zand 
 

Maaltijd: 18.00 - 18.45 uur Joriszaal van de Oud-Katholieke kerk,  
Boldersstraat 2. Zaal open 17.45 uur 

 

Avondgebed: 19.00 - 19.30 uur Oud-Katholieke Kerk,  
‘t Zand 13. Kerk open 18.45 uur 

 

Een bijdrage is vrijwillig en is geheel ten bate 
van de projecten.  
 

Aanmelden uiterlijk de voorafgaande 
woensdag bij mevrouw M. Coffeng. 
Tel.: 033-8882417; email: 
mcoffeng@casema.nl. 
In onze kerk zal een intekenlijst voor 
deelname aan de vastenmaaltijden liggen. 
 

U bent van harte welkom! 
 
 

Oud en Nieuw katholiek 
Vormingsavond met Bisschop Joris Vercammen op 18 januari 2012 
 

De vraag, die we moeten stellen: klopt ons Oud-Katholiek zijn nog met de 
oorsprong?  
De bisschop behandelt dit in drie delen: 
1. Oud-Katholiek in deze tijd; 
2. Oud-Katholiek zijn als geloofs- levenskunst; 
3. Het Oud-Katholiek charisma: een bijdrage tot christen- en mens-zijn. 
 

1. Oud-Katholiek in deze tijd. 
In welke wereld leven wij? We kennen een ver doorgedreven individualisering, 
globalisering, een overdaad aan communicatie en mensen staan onder druk door 
wat er allemaal van hen verwacht wordt.  
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We leven in een cultuur die geloofsvijandig is, waar de maakbaarheid van het 
leven voorop staat; er is angst voor zinloosheid en het gevoel niet geborgen te 
zijn. Er is een gemis aan authentieke leiders. Midden in deze situatie blijven wij 
christen.  
Als Oud-Katholieken voelen we ons sterk verbonden met Nederland. Wij voeren 
de tolerantie hoog in het vaandel en ook trachten wij Nederland een stukje 
gelukkiger te maken en willen we gestalte geven aan de Nederlandse kerk in een 
oecumenisch perspectief.  
De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is wel een traditionele kerk: niet in de 
betekenis van behoudend, maar wel in de traditie staande van Willibrord, de 
stichter van de Nederlandse katholieke kerk!  
De OKKN wenst geen exclusief christendom, maar wel openheid voor allen en 
alles. Zij houdt rekening met de evolutie en met de tekenen van de tijd. Vandaar 
het grote nut van theologische reflectie, een in de cultuur ingebed en geen 
abstract evangelie. 
 
2. Oud-Katholiek als geloofs- en levenskunst. 
Spiritualiteit betekent: geloof dat je beleeft, een gelovige levenskunst, een 
commitment, een programma = de ontmoeting 
met Christus. We moeten als pelgrims terug naar 
de bronnen van het geloof, naar de Christus: de 
God zichtbaar in Jezus. We willen niet “oud” zijn 
en wegvluchten uit de wereld, wij willen “nieuw” 
zijn. Het gaat eigenlijk om een openheid om te 
kunnen luisteren en te ontvangen. Waar de 
Geest van de Heer is, daar is vrijheid.  
Bisschop Reinkens heeft het als volgt verwoord: 
“Het christelijk geloof moet op alle gebieden 
betrokken zijn op de samenleving”. De lokale 
kerk is onze geestelijke herberg. De Oud-Katholieke houding is die van het 
bieden van een herberg, waarin samen gezocht kan worden naar antwoorden op 
levensvragen. (in tegenstelling tot de vrijzinnigheid die verzandt en het 
dogmatisme dat schijnveiligheid biedt). 
De nadruk komt ook te liggen op het “persoonlijk geloof”: een innerlijk beleefd 
christendom, een ontmoeting tussen het Woord van God en de ontvankelijke 
mens. Een persoonlijk en betrokken geloof zit in ons hart en is op God en de 
medemenselijkheid gericht en beoefent de wetenschap vanuit een houding, 
waarin wij midden in het leven staan. Dit geloof kent ook een verantwoorde 
devotie, die ons wil helpen onszelf te ontwikkelen in plaats van ons dom te 
houden. Er is ruimte voor vragen en reflectie. 
Belangrijk is de gemeenschap rond de tafel van de Heer: wij allen samen als de 
oorspronkelijke “ecclesia”, verzamelde mensen rondom de aanwezige Heer. In 
een levengevende uitnodiging worden we aan elkaar gegeven, zodat wij ons aan 
de wereld kunnen geven.  
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Er is maar één voorzitter: de Heer die het brood breekt (zie het Emmaüsverhaal): 
eigenlijk is er een lege stoel, de voorganger 
representeert Christus.  
Kerk en geloof is een zaak van “meedoen 
met God”: we moeten dat zelf niet uitvinden 
en we moeten het doen door midden in het 
leven te staan. God rekent hier op ons; wij 
dragen samen de verantwoordelijkheid. Er 
wordt met en op ons gerekend! Geen 
verzorgingskerk. Nee: allen samen: dat is ook 
het synodale karakter van onze kerk. 
Verzoening: Jansenisten kennen de klein- en 
zwakheid van het hart; dit wordt verzwegen in 
onze cultuur van glitter en succes! Wij 
moeten de moed hebben om te aanvaarden, 
dat wij aanvaard zijn! (cfr Pascal en zijn 

mystieke ervaring in zijn boek “Mémoriales”. Er is geen God, die erop uit is ons te 
zien vallen, maar wel een God van de geschiedenis van Abraham, Isaac en 
Jacob. Pascal bidt: “Dat ik maar niet van Hem gescheiden wordt”, een ander 
woord voor zondigheid. Mensen veroordelen en straffen zichzelf door zichzelf af 
te snijden van de levensstroom (God)). 
Het staan in de “kwetsbaarheid” is de weg naar de “verbondenheid”. Onze 
kwetsbaarheid verbindt ons met elkaar. Er is geen echte vriendschap mogelijk 
zonder kwetsbaarheid, want deze is een voorwaarde voor elke relatie ook tussen 
God en mens! Kwetsbaarheid? Zie het kruis; daar gaf hij zijn kwetsbaarheid niet 
op, Hij bleef trouw in het roepen, in het Zich verbinden!! 
 
3. Het Oud-Katholiek charisma. 
Het gaat om een dubbele grondhouding van de OK spiritualiteit: 
a. De ontvankelijkheid voor Gods genade en voor de tekenen van de tijd. 
b..Verbondenheid zaaien: beschikbaar worden, vrijkomen van onszelf en onszelf 
loslaten (overgave) om ons te kunnen verbinden met de medemens. 
Het gaat om meedoen, deel uitmaken van een groter 
geheel. Mensen zijn niet bestemd om alleen te leven. 
De Oud-Katholieke Kerk wil kerk zijn die openheid tot 
dialoog voorstaat en een intercultureel en veelkleurig 
christendom wil bieden. Er is geen plaats voor 
autoritaire leiders, maar leiders die op de eerste plaats 
verbondenheid verkondigen. De existentiële nood van 
de mensen staat altijd centraal en de manier waarop 
Gods antwoord op die nood vierend aanwezig wordt. 
Zoals onze Heer het water in wijn veranderde, zo kan Hij ook door deze 
geloofshouding het leven mooi maken voor deze wereld en voor ons zelf.  

Maria Bremmer en Jan van Handenhoven 
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Gespreksgroep voor belangstellenden  
Wilt u meer weten over de Oud-Katholieke Kerk en met anderen daarover van 
gedachten wisselen? Assisterend pastoor Jan van Handenhoven is graag bereid 
om daartoe een aantal malen bij elkaar te komen. 
Wanneer u belangstelling heeft, kunt u zich opgeven bij één van de leden van het 
kerkbestuur. 
 
 

Toetreden 
Voor hen die overwegen lid te worden van onze oud-katholieke 
parochie. 
Op het hoogfeest van Pinksteren, zondag 27 mei, zullen gastleden 
van onze parochie de stap nemen om lid te worden van de Oud-
Katholieke Kerk. 
De mogelijkheid bestaat om u daarbij aan te sluiten. Wanneer u 
meer informatie wilt en daar verder over wilt spreken, dan kunt u 
contact opnemen met pastoor Grete. 
 
 

Catecheten 
Henk Jan en Allan hebben de tweejarige catechetencursus gevolgd en deze in 
december met succes afgerond. Hartelijk dank daarvoor en van harte 
gefeliciteerd!  
Zij hebben het een inspirerende cursus gevonden en hebben zich gaandeweg 
bezonnen op een eigen taak in de catechese. In overleg met allen die in onze 
parochie bij de catechese betrokken zijn, gaan zij in de komende tijd vooral 
aandacht geven aan de 15-plussers. We wensen hen veel zegen toe en laten we 
als parochie bidden voor hen en voor deze jongeren. 
 
 

Daarom studeer ik… 
Sinds mijn 18

e
 ben ik bezig met geloof en kerk. In het laatste 

jaar van mijn lerarenopleiding geschiedenis - maatschappijleer 
in Leeuwarden besloot ik om in de avonduren HBO theologie 
erbij te nemen (het collegegeld was immers toch al betaald). Ik 
heb fijne herinneringen aan deze tijd. De studenten waren van 
allerlei pluimage: er was een jonge vrouw die onlangs in het 
klooster was ingetreden, veel oudere mensen die met een 
kwinkslag de mooiste verhalen en inzichten konden vertellen, 
(jongere) mannen met een duidelijke en rechtlijnige 

reformatorische visie. De colleges waren goed, maar het was een feest om al die 
levensvisies en geloofservaringen uit te wisselen.  
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De veelzijdigheid en de rijkdom van het geloof was zichtbaar in deze kleine groep 
mensen en is mijn hele leven lang een inspiratiebron gebleven.  
Na een jaar moest ik jammer genoeg afscheid nemen, omdat ik met een kleine 
baan in Heerenveen en een eerste graad studie aan de VU geen tijd meer kon 
vinden. Na een paar jaar pakte ik in Zwolle de studie weer op, maar helaas werd 
hier de andere kant van de theologiewereld zichtbaar. Rechtlijnigheid maar vooral 
ook bekrompenheid voerde de boventoon. Een kritische blik of vermaak was 
haast een doodzonde en de discussies werden gedomineerd door ‘wat iedereen 
hoorde te vinden’. Na een half jaartje hield ik het dan ook voor gezien. 
Een aantal jaren geleden kwam het bericht dat er weer een lectorenopleiding 
binnen de Oud-Katholieke Kerk van start zou gaan. Zonder verder na te denken 
heb ik mij toen aangemeld en mij in de oud-katholieke traditie en liturgie verdiept. 
De meestal goede docenten en een leuke groep medestudenten waren opnieuw 
inspirerend en in heel veel opzichten heb ik mijn grenzen leren verleggen. Toen 
de lectorenopleiding was afgerond had ik de smaak te pakken en heb ik mij 
aansluitend aangemeld bij de theologiestudie aan de Universiteit van Utrecht. Het 
verschil tussen wetenschappelijk en HBO onderwijs is groot. Voor persoonlijke 
geloofsbeleving is in het college geen plaats, diepzinnige gesprekken vinden 
maar in de pauzes plaats, de docenten zijn “vak- idioten” en “bedrijven 
wetenschap”. Maar…, het is o zo interessant!  
De ervaringen in dat ene studiejaar in Leeuwarden; die verwondering en zelfs 
openbaring die ik toen heb meegemaakt zijn al die jaren mijn motivatie geweest 
om theologie te (blijven) studeren. Het is een zoektocht van een verlangen om die 
glimp van waarheid op het spoor te blijven. 

Dorien Brons 
 
 

Informatieavond Bijbel en Koran 
Op 19 maart a.s. wordt er in de oud-
katholieke parochie een avond 
georganiseerd die gaat over de 
samenhang van de Bijbel en de 
Koran. Voor ons is de Bijbel de bron 
waaruit wij onze inspiratie putten, 
maar we leven in een pluriforme 
maatschappij samen met een grote 
groep moslims, die hun inspiratie putten uit hun heilige 

boek, de Koran. In het gunstigste geval weten we daar een heel klein beetje van, 
maar de kans is groot dat ons beeld van de Koran wordt bepaald door 
vooroordelen en onkunde. Hilde van Halm en Lena Hofland hebben zich elk op 
hun eigen manier verdiept in de islam. Zij kunnen vanuit hun studie ons helpen bij 
de opbouw van kennis en begrip. 
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Deze avond bestaat uit de volgende onderdelen: 

− Introductie: citaten uit Bijbel en Koran - herkent u ze? 

− Een schets van het leven van Mohammed als decor voor het ontstaan van 
de Koran. 

− Korte inleiding op de Koran: ontstaan, karakteristiek, status – ook in 
vergelijking met de Bijbel. 

− Verschillen en overeenkomsten zoeken in Koran- en Bijbelteksten. 

− Bespreking van de diverse teksten met duiding: wat betekenen de 
verschillen voor het mens- en Godsbeeld. 

 
Oasemedia, die deze informatieavond heeft ontwikkeld, zal met een boekentafel 
aanwezig zijn. De studie van Lena Hofland getiteld “Verhalen bij de bron” waarin 
zij de basisteksten van beide heilige boeken behandelt, zal dan te koop zijn. Zie 
ook de website: www.oasemedia.nl  
 
Datum:  maandag 19 maart 2012 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: Oud-Katholieke Kerk, Joriszaal, Boldersstraat 2 te Amersfoort 
Toegang:  vrij 

U bent van harte welkom! 
 
 

Uitreiking St. Maartenpenning en Nieuwjaarsvesper 
Op 7 januari 2012 werd tijdens een feestelijke bijeenkomst 
in de Gertrudis Kapel de Sint Maartenpenning uitgereikt 
aan de dames Adrie Paasen en Trudie Smit en de heren 
Goof de Rijk, Rob van de Water en  
onze parochiaan ….Wim Roobol.  
Het Metropolitaan Kapittel van Utrecht heeft namelijk met 
deze penning de mogelijkheid om mensen die zich op 
meerdere terreinen op vernieuwende wijze buiten de eigen 
parochie hebben ingezet of nog steeds inzetten, te eren.  
 

Een ieder werd toegesproken door een lid van het Kapittel en het was kanunnik 
Grete Verhey die Wim toesprak alvorens hem door Aartsbisschop Joris 
Vercammen de penning met oorkonde werd uitgereikt. Pastoor Grete had van 
Wim een goede karakterschets en een omschrijving van al het werk dat hij voor 
de kerk doet. Het is bijvoorbeeld bij velen niet bekend dat hij minstens een maal 
per week op het Bisschoppelijk Bureau de financiële administratie van de kerk 
verricht. In een tot de laatste stoel gevulde Gertrudis Kapel - er waren vele 
Amersfoorters - kon iedereen meeleven met Betty en Wim en de hartelijke 
woorden van pastoor Grete.  
Hans Kinnegim zorgde voor de muzikale omlijsting door muziek van de 
Nederlandse componist Bernard van den Sigtenhorst Meyer te spelen. 
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Aansluitend aan deze plechtigheid ging men naar de Kathedraal voor 
de Nieuwjaarsvespers van Epifanie, Openbaring van de Heer aan de volken, 
waar aan het begin Leen Wijker, pastoor van de parochie Hilversum door de 
Aartsbisschop geïnstalleerd werd als kanunnik van het Kapittel. Na de preek werd 
door de Deken van het Kapittel, Martin Parmentier, geciteerd uit de vanuit de hele 
wereld binnen gekomen kerstwensen. 
De muzikale bijdragen kwamen van de Schola Cantorum van het Aartsbisdom 
Utrecht o.l.v. Piet van der Steen en het Oud-Katholiek Vrouwenkoor o.l.v. de 
organiste Eveline Jansen.  
Zoals gebruikelijk was er na afloop tijdens de nieuwjaarsreceptie gelegenheid om 
goede wensen uit te wisselen. 

Digna Schade van Westrum 
Dank 
Het was een waar genoegen in een mooie 
en onvergetelijke bijeenkomst de Sint 
Maartenpenning te ontvangen. Veel 
parochianen waren hierbij aanwezig, maar 
ook velen hebben hun felicitaties via 
kaarten, email, bloemen en geestrijk vocht 
aan mij doen toekomen.  
Vanaf deze plek daarom aan jullie allen 
een zeer welgemeend: 
Dank je wel! 

Wim Roobol 

 
Jeugdkampen 2012: FEEST! 
Dit jaar is het FEEST op kamp. De Oud-Katholieke kampen bestaan dit jaar 
namelijk 80 jaar en dat moet gevierd worden. Hieronder in het kort, welke kampen 
wanneer en voor wie georganiseerd worden. 
Landkamp: leeftijdscategorie 8 t/m 14 jaar, 21 juli tot en met 28 juli.  
Kosten € 75,--. 
Zakamp: leeftijdscategorie 15 t/m 19 jaar, 28 juli tot en met 4 augustus.  
Kosten € 120,-- voor deelnemers tot 18 jaar en voor de 18 en 19 jarigen € 220,--.  
Zeilkamp: leeftijdscategorie 18 jaar en ouder, 4 juli t/m 8 juli.  
Kosten € 110,--. 
Voor informatie en aanmeldingen: achterin de kerk zijn aanmeldingsformulieren te 
vinden.  
Meer informatie is ook te vinden op www.okjeugdkampen.nl.  
Van harte aanbevolen!  

Betty Roobol-Groen.  
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Bisdomdag in Utrecht op 16 juni 2012  
Op zaterdag 16 juni 2012 zal er in Utrecht voor het Aartsbisdom een bisdomdag 
worden gehouden. Eenzelfde soort bisdomdag wordt op 23 juni 2012 in het 
Bisdom Haarlem georganiseerd.  
Een bisdomdag is een ontmoetingsdag bestemd voor alle parochianen, 
gastleden, pastores en geïnteresseerden in de Oud-Katholieke Kerk. Er zal een 
dagvullend programma zijn voor volwassenen en ook voor kinderen en jongeren.  
Nadere informatie volgt. Zet het alvast in de agenda!  
 
 

Volleybaltoernooi 
Tweede Paasdag: het traditionele volleybaltoernooi, ditmaal 
georganiseerd door de parochie Egmond. 10.00 uur 
''toepasselijke'' kerkdienst in de kerk van de H.Agnes aan de 
Voorstraat. Om 12.00 uur gaat Sporthal De Watertoren open, de 
start van de wedstrijden is 12.30 uur. 
 
 

Voorjaarskamp 
Het 35

ste
 Oud-Katholiek Voorjaarskamp heeft als thema: OK in Beweging 

Het wordt gehouden van 17 t/m 20 mei 2012 
Informatie en opgave 
Anna de Rijk 
�: voorjaarskamp@hotmail.com of �: 06-11474537 (na 20.00 uur) 
Website: www.voorjaarskamp.nl/ 
 
 

Hierna en goed mens-zijn nu  
Visies vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen  
Op welke manier dragen verhalen en opvattingen over leven na de dood, over 
reïncarnatie, over het hiernamaals eraan bij dat de aanhangers ervan goede 
mensen (willen) zijn? Klopt het wel dat als er geen God is, alles geoorloofd is 
(Sartre)?  
 

Vertegenwoordigers van verschillende, in Amersfoort aanwezige 
levensbeschouwingen en religies vertellen vanuit hun achtergrond over hierna en 
goed mens-zijn nu. 
 

– m.m.v. het Amersfoorts Platform Levensbeschouwingen & Religies –  
 

Datum:  Inleider:  Achtergrond:  
ma. 27 februari  bisschop Teus Glazemaker christendom  
ma. 5 maart  mw. Chamsdha Raissouni  islam  
ma. 19 maart  mw. Marijn Beuling  baha’i  
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di. 27 maart  Forumgesprek met alle inleiders en  
 mw. Anneke Heemskerk  humanisme  
Locatie:  
Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101 (nabij winkelcentrum Emiclaer)  
Aanvangstijd:  
20.30 uur (vanaf 20.00 uur is er koffie, ontmoeting en een boekentafel)  
Informatie:  
Guus Timmerman � 033-4804203 � pwtimmerman@katholiekamersfoort.nl  
Francien van Overbeeke-Rippen, � 033-4561351; � janfran@planet.nl 
 
 

Wereldgebedsdag 
Op de eerste vrijdag in maart: 2 maart 2012, worden 
overal Wereldgebedsdagvieringen gehouden.  
Die dag is er een wereldwijde keten van gebed.  
Dit jaar is de dienst samengesteld door vrouwen uit 
Maleisië, met als thema: ‘Gerechtigheid voor allen!’  
Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 
riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in 
hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde 
dag van gebed waaraan door 173 landen wordt 
deelgenomen.  

− Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd. Om 
onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, zamelt het Nederlands 
Comité Wereldgebedsdag geld in voor diverse doelen in Maleisië, namelijk: 
Kindertehuis ‘Eden Service Home’ in Penang: hier vinden kinderen met 
een geestelijke en/of lichamelijke handicap een thuis. Naast medische zorg 
krijgen zij een schoolopleiding, zodat zij later (gedeeltelijk) zelfstandig 
kunnen werken.  

− Kanlungan project: dit project is er om slachtoffers van mensenhandel te 
lokaliseren en te bevrijden. Daarnaast is er hulp bij resocialisering. Eventueel 
wordt er gezorgd voor een nieuwe identiteit en woonomgeving.  

− Longhouse in Menangkin, Borneo: hier gaat het om zes families van de 
Iban stam. Door een brand is hun longhouse verloren gegaan. Zij wonen nu 
in hutjes van hout en golfplaat, zonder enige sanitaire voorziening. 

 
Vieringen in Amersfoort: 
VRIJDAG 2 maart 2011: 
Kapel O.L.Vrouw van Amersfoort, Zuidsingel 40, 10.45 uur 
Adreaskapel Zorgcentrum Nijenstede, Heiligenbergerweg 84, 15.00 uur 
Zorgcentrum ‘Amerhorst’, Zandbergenlaan 44, 15.00 uur 
 
Inlichtingen: 
T. de Haart-Rinkel, De Wingerd 32, 3823 CT Amersfoort, � 033-4558819. 
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Eenheidszondag: oecumenische viering 22 januari 2012 
Op zondag 22 januari 2012 werd in de 
Franciscus Xaveriuskerk de 
Eenheidsviering gehouden waarvan het 
thema werd aangedragen door de 
kerken in Polen, namelijk 'Winnen met 
gevouwen handen' (1 Kor.15: 57). In de 
goed gevulde kerk eindigde het eerste 
gebed met 'Moge God die trouw is aan 
zijn belofte, ons barmhartig zijn. Moge 
Hij waar wij tekort schieten, ons bij de 
hand nemen en ons brengen naar het 
licht van zijn Koninkrijk'. 

Koorzang werd afgewisseld met gebeden, de schriftlezing (1 Kor.15: 51
lezing uit het Evangelie volgens Johannes 12: 23-26 die eerst in het Pools werd 
gelezen (Martha Schouten) en daarna in het Nederlands. De dienst werd 
afgesloten met de Zegenbede van St. Patrick en het lied 'De steppe zal bloeien' 
op tekst van Huub Oosterhuis.  
Deze goedverzorgde viering werd geleid door Josephine van Pampus en Angela 
Berben en mede voorbereid door lectoren uit de diverse kerken.
 
NB. De opbrengst van één collecte is bestemd voor het jeugdwerk in de Poolse 
parochie van de vader van Martha Schouten-Kropielnicka. 

Digna Schade van Westrum
 
 

Oecumenische vespers: na 10 jaar springlevend 
Het is steeds weer treffend hoe, midden in het geroezemoes van winkelend 
publiek en het opbreken van de marktkramen, in 
de Amersfoortse Joriskerk op sommige 
zaterdagmiddagen gedurende drie kwartier een 
plek ontstaat van aandacht en stilte, gebed en 
kerkzang, zoals op 3 december 2011 aan het 
begin van de Advent. Stampvol was de 
koorruimte van het onlangs gerenoveerde 
kerkgebouw, toen het St. Joriskamerkoor o.l.v. 
Bas Ramselaar op die middag de eerste hymne 
aanhief. Zo was het ook al in het begin, 
herinnerde zich die andere mede-parochiaan, 
Pieter van Alkemade, die samen met Bas en 
onze r.k. kerkbuurman wijlen Harry Weultjens 
als leden van de Werkgroep Liturgie van de Raad van kerken, tien jaar 
aan de wieg van deze oecumenische vesper stonden. 

 
Op zondag 22 januari 2012 werd in de 
Franciscus Xaveriuskerk de 
Eenheidsviering gehouden waarvan het 
thema werd aangedragen door de 
kerken in Polen, namelijk 'Winnen met 
gevouwen handen' (1 Kor.15: 57). In de 
goed gevulde kerk eindigde het eerste 

d met 'Moge God die trouw is aan 
zijn belofte, ons barmhartig zijn. Moge 
Hij waar wij tekort schieten, ons bij de 
hand nemen en ons brengen naar het 
licht van zijn Koninkrijk'.  

Koorzang werd afgewisseld met gebeden, de schriftlezing (1 Kor.15: 51-58) en de 
26 die eerst in het Pools werd 

gelezen (Martha Schouten) en daarna in het Nederlands. De dienst werd 
afgesloten met de Zegenbede van St. Patrick en het lied 'De steppe zal bloeien' 

Deze goedverzorgde viering werd geleid door Josephine van Pampus en Angela 
Berben en mede voorbereid door lectoren uit de diverse kerken. 

De opbrengst van één collecte is bestemd voor het jeugdwerk in de Poolse 

Digna Schade van Westrum 

Het is steeds weer treffend hoe, midden in het geroezemoes van winkelend 

als leden van de Werkgroep Liturgie van de Raad van kerken, tien jaar geleden 
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 Inmiddels zijn die Vespers uitgegroeid tot een bloeiende traditie van zes diensten 
per jaar, waarin een viertal kerkkoren beurtelings participeren.  
Binnenkort is er weer zo’n dienst, nu op de drempel van de lijdenstijd, zaterdag 3 
maart a.s. om 17.00 uur. De toegang is vrij; er is wel een collecte maar geen 
preek. In ons kerkgebouw zijn blauwe folders te vinden waarin de data van de 
andere diensten worden vermeld.  

Teus Glazemaker 
 
 

Interview 
Op 1 april 2012 wordt door Radio Kerken In Keistad (KIK) een interview 
uitgezonden met de Aartsbisschop Mgr. Joris Vercammen. Naar aanleiding van 
zijn boek over de rol van de kerk, christendom en spiritualiteit, "Oud- en nieuw-
katholiek", de spirituele zoektocht van die andere katholieken.  
 
 

Concerten in de vastentijd 
� Johannes Passion van J.S. Bach in de St. Franciscus Xaveriuskerk op 

woensdag 4 april 2012 om 20.15 uur. Met medewerking van Nieuw Bach 
Ensemble, vocalisten: Jeroen de Vaal, Bas Ramselaar, Marjon Strijk, 
Karolina Hartman, Jan-Willem Schaafsma en Arnout Lems. 

� Kodály en Britten in de jaren “40” in de St. Joriskerk op zaterdag 10 maart 
2012 om 20.15 uur. Door het St. Joris Kamerkoor, met het solistenkwartet 
QUINK Vocaal Ensemble en de organist Wouter van Belle. 

 
 

Laatste nieuws: nieuwe kussens! 
Het was erg prettig op zondag 12 februari voor de eerste keer plaats te kunnen 
nemen op de nieuwe kussens, mogelijk gemaakt dankzij een genereuze gift van 2 
parochianen en de medewerking hieraan door een andere parochiaan. Lagen er 
altijd 6 kussens op 1 bank, het zijn er nu 7 geworden. In koude tijden dus lekker 
behaaglijk dicht bij elkaar zitten, maar laat u er niet van weerhouden in warme 
tijden verder van elkaar af te gaan zitten!  
Komt u binnenkort ook proef zitten?  

Betty Roobol-Groen.  

 
 
 
 
 
 



Joris op ’t Zand 201201 27 

Agenda 

februari 

ma 20 20.00 Kerk Haarlem 
Lezing "Katholiek geloof opnieuw ontdekken." 
Mgr. J.A.O.L. Vercammen 

wo 22 19.30 Kerkgebouw Aswoensdagviering met RK gemeenschap 

do 23 18.00 Joriszaal Vastenmaaltijd en 

    19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

za 25 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

wo 29 14.00 Joriszaal Kerkbestuursvergadering 

maart 
do 1 16.00 Sem.gebouw Vergadering Utrechtse geestelijkheid 

    18.00 Joriszaal Vastenmaaltijd en 

    19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

    19,45 Kerkgebouw Koorrepetitie 

vr 2 20.00 Kerk & zaal Taizéviering 

za 3 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

    17.00 St. Joriskerk 
Vespers m.m.v. Gereformeerd Kamerkoor 
Amersfoort 

wo 7 19.30 Leusden Woensdag-huiskring 

do 8 18.00 Joriszaal Vastenmaaltijd en 

    19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

    20.00 Joriszaal Donderdag-huiskring 

za 10 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

di 13 19.30 elders Dinsdag-huiskring 

wo 14 13.30 Joriszaal Werkbezoek en Kerkbestuursvergadering 

    19.30 Joriszaal Gemeentevergadering 

do 15 18.00 Joriszaal Vastenmaaltijd en 

    19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

za 17 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

zo 18     Kopijsluiting Joris op 't Zand 

ma 19 19.30 Joriszaal Bijbel en Koran 

di 20 10.30 Joriszaal Redactievergadering Joris op 't Zand 

wo 21 20.00 Joriszaal Kostersoverleg 

    20.00 
Utrecht,  

Gertrudiskapel 
Lezing "Geleefd geloof: spannend en 
spanningsvol." Drs. W. v.d. Velde 

do 22 18.00 Joriszaal Vastenmaaltijd en 

    19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

    19.45 Kerkgebouw Koorrepetitie 

vr 23 t/m 25 elders Catechese weekend ca. 8-13 jaar 

za 24 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

ma 26 20.00 Kerk Haarlem 
Lezing "Geleefd geloof: spannend en 
spanningsvol." Drs. W. v.d. Velde 

wo 28 19.30 Joriszaal Vormingsavond bisschop Joris: Goede Week 
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do 29 18.00 Joriszaal Vastenmaaltijd en 

    19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

    19.45 Kerkgebouw Koorrepetitie 

za 31 11.01 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

    14.00 Joriszaal Voorbereiding 1e communie tot 15.30 uur 

april 
zo 1 10.00 Kerkgebouw Palmzondag 

        Joris op 't Zand komt uit 

wo 4 19.30 Leusden Woensdag-huiskring 

    19.30 Utrecht Oliewijdingen 

do 5 19.30 Kerkgebouw Witte Donderdag viering 

    20.30 Kerkgebouw Koorrepetitie 

vr 6 19.30 Kerkgebouw Goede Vrijdag 

za 7 15.30 Johanneskerk Paaswake voor jongeren 

    21.00 Kerkgebouw Paaswake 

zo 8 10.00 Kerkgebouw Pasen 

ma 9 12.00 
Egmond aan 

Zee 
Volleybaltoernooi 

    Toekomstige evenementen 
april 
za 14 14.00 Joriszaal Voorbereiding 1e communie tot 15.30 uur 

mei 

za 12 11.00 Joriszaal 
Voorbereiding 1e communie tot 13.30 uur incl. 
lunch 

do 17     Voorjaarskamp t/m 20 mei 

juni 

za 16   Utrecht Bisdomdag Aartsbisdom 

juli 
wo 4 t/m 8 Friesland Zeilkamp 

za 21 t/m 28 Belgie Landkamp 

juli/augustus 
za 28 t/m 4 -8 Belgie Zakkamp 

 

 
RijpeRijpeRijpeRijpe    Walnoot. Koop een zak voor het goede doelWalnoot. Koop een zak voor het goede doelWalnoot. Koop een zak voor het goede doelWalnoot. Koop een zak voor het goede doel. 
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Omdat we niet willen geloven inOmdat we niet willen geloven inOmdat we niet willen geloven inOmdat we niet willen geloven in    de ironie van het lotde ironie van het lotde ironie van het lotde ironie van het lot    die altijd de derde die altijd de derde die altijd de derde die altijd de derde 

wereld treftwereld treftwereld treftwereld treft    

 

Omdat we de ander niet aan zijn of haar lot willen overlaten  
 

Omdat een Bijbel geen lot uit de loterij moet zijn 

 

Omdat we niet willen geloven in wereld met een onafwendbaar noodlot 
 

Omdat ik met mijn daden ook het lot van deze wereld bezegel 
 

 WIL IK HET LOT IN EIGEN HAND NEMEN 
 

Want de Bijbel niet in eigen taal kunnen lezen is van een lotje getikt zijn 
 

Daarom is het lot geworpen in de vastenactie loterij! 
 

En ook al kunnen we nietEn ook al kunnen we nietEn ook al kunnen we nietEn ook al kunnen we niet    iemands lot voorspelleniemands lot voorspelleniemands lot voorspelleniemands lot voorspellen        
 

of garanderen dat het lot ieder welgezind zal zijn, 
 

we blijven geloven in een betere wereld waarin de dood 

nooit het laatste woord zal hebben.  

 

Dus koop een lot!!Dus koop een lot!!Dus koop een lot!!Dus koop een lot!!  
 

Redactie Joris op ‘t Zand:  
Drs. G.C.G. Verhey- de Jager, L.O. van ’t Erve & W. Roobol. 
Kopij: � jorisoptzand.amersfoort@okkn.nl. 
Kopijsluiting: 18 maart 2012 
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